
 
 
 
Bijdrage Jannie Nijwening tijdens de Rode Lijn bij de PKN voor Tent of Nations   
 
In juni van dit jaar waren Danijel en ik voor het eerst tweeëneenhalve week bij Tent of Nations, 
nadat we zeven jaar geleden een kort bezoek hadden gebracht. 
 
Wat betekent de Tent of Nations voor mij? 
 
Het betekent:  
rotsachtige bodem, distels en daarop en daar tussen kwetsbare plantjes en boompjes die één 
voor één een scheutje water krijgen en daarmee de liefdevolle aansporing: ga leven! 
 
Het betekent:  
grotten die meer dan een eeuw geleden een thuis boden aan de familie Nassar. En die nu een 
schuilplaats bieden tegen het gevaar van boven. 
 
Het betekent:  
adembenemende zonsondergangen. 
 
Het betekent:  
aardbeving door de bommen, die een kleine 70 km verderop dood en verderf zaaien in Gaza. 
 
Het betekent:  
dieren, afhankelijk van de zorg van mensen. 
 
Het betekent:  
een familie die houdt van moeder aarde. 
 
Een familie, die niet praat over de Bergrede, of het wel realistisch is wat Jezus vraagt, maar die 
het in de praktijk brengt: geweldloos verzet tegen oprukkende agressie onrecht vanuit het vaste 
voornemen geen vijand te willen zijn.  
 
Mijn hart, waarin de familie Nassar woont, hou ik vast. Hoe lang nog?! 
 
 
 


