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Bijdrage ds. Gerhard Scholte, Rode Lijn PKN voor Tent of Nations 
 
De kerk is op haar best wanneer ze hartstochtelijk is,  
aldus de woorden van ds Trijnie Bouw, preses van de Generale Synode van de PKN.  
Ze schreef dit bij de vorige Rode Lijn actie van 8 juli!  
 
Collega Bouw zette daarmee twee verschillende soorten hartstocht op één lijn:  
- de hartstocht voor gerechtigheid voor Palestina. Van de Rode Lijn-mensen. 
- én de hartstocht voor de Staat Israël ongeacht misdadig beleid,  

van christenen die Israël onvoorwaardelijk steunen, toen ook aanwezig. 
 
Bedenkelijk vond ik dat! 
Er zijn toch hartstochten die bijbels gezien juist ons diepste  wantrouwen vragen.  
Oproepen tot moorden, vijandsbeelden propageren, zondebokken aanwijzen… 
In Jezus’ Naam kent de Kerk maar één hartstocht, die voor gerechtigheid!  
‘Wat ge aan de minsten van de mensen hebt gedaan hebt ge aan Mij gedaan.’   
Dat soort! (Mth 5 en 25) 
 
Voor het Kerkasiel in Kampen kent de PKN wel degelijk hartstocht voor gerechtigheid,  
en ook voor het kerkelijk verzet tegen de nieuwe Asielwetten 
 
Waarom zwijgt dezelfde PKN dan plotseling over Gerechtigheid  
waar het gaat over de Staat Israël  
en haar gruwelijke oorlogsmisdaden jegens het Palestijnse Volk. 
Daar lijkt ze het woord Gerechtigheid te vergeten. 
Dan gaat het plots over het vermijden van polarisatie binnen onze PKN-gemeenschap. 
En het bewaren van de eenheid. 
 
Ook spreekt het PKN bestuur regelmatig  
over het vermijden van elke vorm van antisemitisme  
tegenover de Joden in ons land. Lof waardig! En hoognodig! 
Maar als we onze proteststem laten horen en een rode lijn trekken  
hebben wij het niet over de Joden.  
Vaak staan we in deze dagen naast de Joden,  
en naast Israëli’s in dat protest tegen de Staat Israël ! 
Samen met Gate 48 https://gate48.org en Een Ander Joods Geluid  https://www.eajg.nl  
 
Er wordt wel eens gezegd dat de officiële Kerken tijdens de oorlogsjaren 40-45  
weinig hebben ondernomen tegen de Duitse Bezetter.  
Dat we dus collectief als kerken, als kerkmensen,  
hebben gefaald op te komen voor de Joodse Nederlanders.   
Dat geluid overweegt ook nogal eens in allerlei reacties binnen de PKN.  
Vier jaar geleden sprak scriba René de Reuver namens onze kerken een  
Schuldbelijdenis uit in de Amsterdamse Aharon Schuster Synagoge.  
Hij wijdde slechts een enkele zin aan de moedige daden van sommige leden van de toenmalige kerken.  
Dat kwam hem op forse kritiek te staan van oud-verzetsstrijders en hun nazaten.  
Enkelingen?  
Dr. Joke Scheepstra, dochter van verzetsstrijder Liepke Scheepstra, 
wees me kortgeleden op het volgende.  
De grootste Nederlandse verzetsorganisaties in de jaren 40-45 waren de LO-LKP.  
De Landelijke Organisatie hulp Onderduikers en de Landelijke Knokploegen!  
Wist jij, vroeg ze mij,  dat de oprichters daarvan ALLEMAAL, zonder enige uitzondering,  

https://gate48.org/
https://www.eajg.nl/


 2 

lid waren van de toenmalige Gereformeerde Kerken. 1  
En nog maar kortgeleden in 2015 is het ongelooflijke verzetswerk aan het licht gekomen  
van Jacoba van Tongeren en haar Groep 20002, die bijna 5000 Joodse Nederlanders  
uit de klauwen van de Duitse Bezetter wisten te houden.  
Jacoba was indertijd werkzaam in dienst van de Nederlands Hervormde Kerk. 
 
Dat moeten we eens goed tot ons laten doordringen:  
Wij, leden van de Protestantse Kerk in Nederland  
hebben een eerbiedwaardige TRADITIE in handen  
van opkomen voor Joodse vervolgden en verzet tegen antisemitisch onrecht. 
Niet om te zeggen dat toen Alle Gereformeerden  
en alle Hervormden in het verzet zaten, nee. 
En zeker niet om nu op te roepen opnieuw een knokploeg te gaan vormen, 
ha, godverhoede, dat zou tegen de vredesmissie van Tent of Nations in gaan! 
Nee dat niet,  
maar wel om ons te laten beseffen dat wij vandaag als leden van de PKN kerk,  
voortgekomen uit beide kerken, Hervormd en Gereformeerd,  
wel degelijk een traditie kennen 
die ons leert ons hartstochtelijk uit te spreken voor hen die geen stem meer hebben,  
juist ook tegen de mensen met wie we ons ‘onopgeefbaar verbonden’ weten! 
 
Zo staan wij hier vanmorgen! Met de inspiratie van deze verzetstraditie. 
Vandaag met name om de volle inzet en steun te vragen van de leiding vd PKN 
voor de mensen van Tent of Nations en hun geweldloze strijd voor Recht!  
Voor Daoud, Daher, Amal Nassar en allen om hen heen. 
PKN, Sta op! Doe recht! Kom uw belofte na, 
op te komen voor het werk en de mensen van Tent of Nations! 
Ja, en dus voor alle onder de voet gelopen Palestijnen. 
 
(Zingend)    Justice, all we want is Justice, Justice for everyone! 
Justice for Tent of Nations, Justice for Nassars Farm, Justice for Palestine!   
And SO: Justice for Israël!  

 
1 Zie Coen Hilbrink, Knokploegen. Religie en Gewapend Verzet 1943-1944. Boom, 2015 
2 Paul van Tongeren, Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000. (2014)  


