
 
 
Toespraak Bram Grandia bij de Rode Lijn bij de PKN voor Tent of Nations  
 
Tien jaar geleden richtten we de Stichting Vrienden van The Tent of Nations op. We waren diep 
onder de indruk van het vredesproject Tent of Nations van de familie Nassar en hun motto : Wij 
weigeren vijanden te zijn. Het was een oase van rust bij Bethlehem waar mensen van overal 
vandaan elkaar ontmoetten en kwamen werken op het land. De familie Nassar verzet zich 
geweldloos tegen annexatie van hun land vanuit hun geloof in de geweldloze Jezus. Nu heeft het 
geweld zich ten volle tegen hen gekeerd. Tien jaar lang lobbyen in de politiek en in de kerk heeft 
wel geleid tot vragen in de Tweede Kamer en een verbale steun vanuit de PKN, maar nu, nu de 
bulldozers en de graafmachines en de gewapende settlers voor hun deur staan, en het hek en de 
poort kapot zijn gemaakt wat nu?  Waar is de regering? Waar is de PKN nu?  
 
De leiding van de  PKN , zo zegt de nieuwe scriba Kees van Ekris ziet zichzelf staan in het 
‘verwonde midden’. De PKN raakt aan de wonden van én de Joodse gemeenschap én van de 
staat Israël én van de Palestijnen. Wat is dit voor taal, eerst gebezigd door de Reuver en nu door 
van Ekris? Geen kant kiezen in de oorlog, geen stelling nemen tegen de genocide, maar het 
uithouden in het gewonde midden? Als je rouwt om Palestijnen én om Israël, ben je geen laf 
midden’, zegt van Ekris. Het is zaak een taal te ontwikkelen die recht doet aan beide kanten van 
het verhaal.’ De kerk heeft volgens Van Ekris verschillende instrumenten om dat te doen, 
bijvoorbeeld gebed, muziek en poëzie.  
 
Waar blijft het profetisch spreken?  Onze Doesburgse PKN heeft een rode lijn vanaf de 
liturgische tafel lopen sinds 18 mei 2025 (dag van de landelijke demonstratie in den Haag). De 
kerk heeft veel meer instrumenten. Het protest bijvoorbeeld. Het gaan staan op het Binnenhof, 
zoals wij hier staan voor de PKN, een dag na Prinsjesdag om te protesteren tegen de laffe 
houding van het demissionaire kabinet als het gaat om Gaza. Roepen dat het zo niet kan. Lawaai 
maken met potten pannen op stations. Protesteren, schreeuwen. 
 
‘Met poëzie, gebed en een lied, stop je Netanyahu niet.’  
De PKN bevindt zich niet in het oog van de storm zoals synodepraeses Trijnie Bouw bij de vorige 
demonstratie op 16 juli hier  had willen zeggen. Het oog van de storm bevindt zich in Gaza, het 
oog van de storm bevindt zich op de Westbank, het oog van de storm bevindt zich op de 
boerderij van de familie Nassar, die prachtige heuvel van 42 hectare die inmiddels voor twee 
derde is geannexeerd door de settlers. Dáár woedt de storm. In Gaza woedt de storm, daar is de 
vuurzee, daar zijn inmiddels talloze doden en gewonden, waarschijnlijk veel meer dan de 65000 
waarover gesproken wordt.  Er is een genocide aan de gang en je bent geen antisemiet als je 
dat hardop zegt.  
 
Laat je leren door de Joodse en Israëlische Holocaust en genocide-onderzoekers die dit met 
zoveel kracht van argumenten zeggen. PKN, blijf niet steken in het moeras van het kleurloze 
midden. Spreek je uit.  
 
Wij die hier staan als PKN-leden zijn woedend om wat Israël in Gaza en op de West Bank doet. 
We zijn de Israëlische gijzelaars niet vergeten. We weten wat Hamas geeft gedaan, maar we 
weten ook wat er in de tientallen jaren voor 7 oktober 2023 is gebeurd en wat er na 7 oktober is 
gebeurd. PKN kom uit je veilige positie. Het gaat niet om de eenheid van de kerk, het gaat om het 
opkomen voor een Palestijnse volk dat vernietigd dreigt te worden. Laat zien dat al je warme 
woorden voor de familie Nassar leiden tot concrete actie. Stuur nú een waarnemer namens de 
PKN naar Tent of Nations, een die dagelijks rapporteert. Want we zijn nu dagelijks getuige van de 
afbraak van Tent of Nations. De familie Nassar vraagt niet om te raken aan hun wonden. Ze 



vragen ons om diegenen tegen te houden die hen willen verwonden.  Nu zijn erop Tent of 
Nations  twee leden van de PKN  Job de Haan en Theo Brand die zich schamen voor hun kerk en 
zich afvragen of ze nog lid zullen blijven. Dat herken ik. Ik blijf binnen de PKN ook, om uit te 
schreeuwen dat we geroepen zijn om op te komen voor hen die dagelijks gebombardeerd en 
vernietigd worden. PKN heb lef. Wordt wakker.  Sta op, doe recht! 


