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‘Schurend gesprek’ tussen
PKN en Vrienden van Tent of
Nations. ‘Wees een
betrouwbare bondgenoot’

NIEUWS Zet nu eindelijk je invloed en netwerk in, dat vraagt de stichting

Vrienden van Tent of Nations aan de Protestantse Kerk. Woensdag spraken
ze elkaar over beloofde steun aan het Palestijns-christelijke vredesproject.

llona de Lange
woensdag 17 september 2025, 18:47  aangepast 20:01




Tijdens het gesprek tussen de PKN en Vrienden van Tent of Nations demonstreren tientallen mensen
voor het gebouw in Utrecht. beeld: Leonard Walpot

UTRECHT

‘Een stevig, maar goed gesprek’, zo typeert de Protestantse Kerk in Nederland de ontmoeting
die zij woensdag had met de stichting Vrienden van Tent of Nations. Meta Floor, voorzitter
van de stichting die het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar
ondersteunt, geeft er wat andere woorden aan. ‘Het heeft tijdens het twee uur durende
gesprek flink geschuurd, en ik houd er een dubbel gevoel aan over’, zegt zij.

Terwijl het gesprek plaatsvond, stonden er voor het gebouw van de PKN in Utrecht ruim
tweehonderd mensen te protesteren in veelal rode kleding. ‘PKN, wees een betrouwbare
bondgenoot van Tent of Nations. Sympathie is niet genoeg, toon solidariteit’ Die oproep, die
Floor samen met twee andere bestuursleden binnen aan tafel deed, wilden deze
demonstranten buiten versterken met hun aanwezigheid.

Tent of Nations is een educatieve boerderij in Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever.
Kerk in Actie, de diaconale tak van de PKN, is een partner van de ‘vredesboerderij’, die
steeds meer intimidatie, geweld en hinder ervaart. Maar over de invulling van dit
partnerschap zijn ze bij de Vrienden van Tent of Nations erg ontevreden.

‘In 2024 heeft Kerk in Actie aan eigenaar Daoud Nassar toegezegd haar connecties en naam
te gebruiken om voor Tent of Nations te lobbyen bij mensen met invloed, zoals
ambassadeurs en politici’, zegt Floor.



‘Ik heb zelf jarenlang bij Kerk in Actie gewerkt. Voor lobby en belangenbehartiging heb je op
zijn minst een plan en doelen nodig en beide missen wij. Vanuit Kerk in Actie zijn er
bijvoorbeeld wel bezoeken gebracht aan Tent of Nations, maar dat is niet waar de familie
Nassar de meeste baat bij heeft op dit moment. Als je iemand wilt helpen, moet je eerst de
bartimeiisvraag stellen. Jezus vroeg aan Bartimeiis: “Wat wil je dat Ik voor je doe?” De
familie Nassar was daar duidelijk in: zet alsjeblieft je invloed en je netwerk in. En daar
hebben we nog te weinig van gemerkt.

Acuut gevaar

Floor ging in gesprek met moderamenleden Kees van Ekris, Trijnie Bouw en Bianca Gallant
en leidinggevenden van Kerk in Actie, Karin van den Broeke en Wilma Wolswinkel. ‘Eind mei
hebben we al om dit gesprek gevraagd’, zegt zij. ‘Toen er geen reactie kwam, hebben wij een
open brief gestuurd en uiteindelijk is ons in juli een gesprek toegezegd.

Over het gesprek laat de PKN weten: ‘We delen de zorgen over het acute gevaar dat Tent of
Nations loopt en we zoek samen, ieder vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid,
hoe we op de meest effectieve manier Daoud Nassar en zijn familie in Bethlehem kunnen
helpen. In oktober komt meer duidelijkheid over hoe we hier vervolg aan geven!

‘Het is duidelijk dat er wel de intentie is om wat te doen’, zegt Floor over haar dubbele
gevoel na het gesprek, ‘maar er zijn nog steeds geen concrete toezeggingen. Over twee
weken volgt een tweede gesprek. Floor doet voor dit gesprek geen oproep voor een
demonstratie.

Niet heel de PKN-achterban is het overigens eens met het gesprek en de demonstratie voor
de deur. Predikant Alfons van Vliet, die in juli nog bij het landelijke PKN-bureau voor Israél
demonstreerde, stuurde voorafgaand aan het gesprek een bezwaarbrief aan de kerkleiding.
Hij waarschuwt dat de oproep van de Vrienden van Tent of Nations de kerk dwingt een
oordeel te vormen over het bredere Israélbeleid. ‘Hij heeft gelijk, zegt Floor daarover. ‘Tent
of Nations staat niet op zichzelf. Tent of Nations staat symbool voor alle Palestijnen die
lijden onder onrecht.
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