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Persoonlijke boodschap van Daoud Nassar van Tent of Nations 
Rode Lijn Actie bij de Protestantse Kerk in Nederland, 17 september 2025 

 

Beste zusters en broeders in Christus, 

 

Bij Tent of Nations is het onze dagelijkse strijd om vast te houden aan de hoop, ook wanneer 

de wanhoop van alle kanten op ons afkomt. De apostel Paulus zei het al: “We worden in alles 

verdrukt, maar niet verpletterd; we zijn in twijfel, maar niet radeloos; we worden vervolgd, 

maar niet in de steek gelaten; neergeslagen, maar niet vernietigd” (2 Korintiërs 4:8–9).  

 

Ons motto “Wij weigeren vijanden te zijn” is niet zomaar een leus – het is een voortdurende 

opdracht aan onszelf om het Evangelie in praktijk te brengen, te midden van onrecht. Wij 

geloven dat God ons roept om haat te weerstaan met liefde, om angst te verdrijven met moed. 

Vandaag is de situatie van Tent of Nations zorgelijker dan ooit. Het land dat ons door God is 

toevertrouwd wordt ernstig bedreigd. Met de psalmist roepen wij: “Hoelang nog, HEER?” 

(Psalm 13:1). Er is geen tijd meer om te wachten of te vertragen - de tijd is nú. Wat nodig is, is 

geen vrijblijvende sympathie, maar actieve solidariteit. Het onrecht dat wij ondergaan is 

ondraaglijk, en wie naast ons wil staan, moet moed tonen – de moed waartoe de kerk is 

geroepen, als profetisch getuigenis in de wereld. De profeet Micha verwoordt dit als volgt: “Je 

weet wat de HEER van je wil, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten, en nederig 

de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8). 

 

Ik ben diep dankbaar voor jullie aanwezigheid vandaag, voor jullie betrokkenheid bij Tent of 

Nations. Maar ik moet het helder zeggen: je verzetten tegen onrecht kan niet ‘een klein beetje’.  

Je verzetten tegen onrecht vraagt volharding, het vraagt offers, het vraagt diepe toewijding. 

De gelijkenis van de volhardende weduwe en de onrechtvaardige rechter (Lucas 18:1–8) laat 

ons zien dat gerechtigheid komt wanneer we niet opgeven, wanneer we zó aandringen dat 

zelfs een onrechtvaardige rechter gedwongen wordt om recht te doen. Daarom daag ik jullie 

uit, vrienden in Nederland: neem deze weduwe als voorbeeld - blijf kloppen, blijf bonzen, blijf 

aandringen, blijf gerechtigheid eisen, totdat het recht van God doorbreekt als het morgenlicht 

(Jesaja 58:8). 

 

Dit is het moment voor de kerk om op te staan – niet met mooie woorden, maar door concrete  

navolging in de praktijk te brengen. Door schouder aan schouder te staan, zoals Paulus ons 

opdraagt: “Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus” (Galaten 6:2). Laten wij zo 

leven - en handelen - in de geest van het Koninkrijk van God, waar “liefde en trouw elkaar 

ontmoeten, en gerechtigheid en vrede elkaar begroeten” (Psalm 85:11). 

 

In geloof, liefde en hoop,  

jullie broeder in Christus, 

Daoud Nassar 


